
Herberg van 1891 tot 1960

De herberg De Wagenmakerij dankt zijn naam aan de smisse en de wagenmakerij vlak naast de deur, 
eigendom van Sarelke Verheye, wagenmaker en smid. In 1891 komt vlaskoopman August Ostijn met zijn 
echtgenote Adelaide Deganck naar hier vanuit de herberg Sint-Pietersknok. In 1900, August is dan 60 
jaar,  verhuizen ze samen met hun zeven kinderen naar de boerderij D’Halluin (nu leegstaande hoeve in 
de Kuurnsestraat, op de grens met Bavikhove) en komen landwerker Kamiel Baekelandt en zijn vrouw 
Maria Irma Delchambre hier café houden. Niet voor lang want in 1907 komt vlasbewerker Petrus De-
borghgraeve met zijn echtgenote Octavie Verhelst in hun plaats. In 1913 is het de beurt aan het echtpaar 
Alois Vandebuerie en Octavie Soenens. Alois is landwerker en verdiende veelal zijn brood in Frankrijk 
als seizoenarbeider. Octavie is kantwerkster/herbergierster maar maakte zich ook verdienstelijk door 
te helpen bij bevallingen. In 1924 trouwt hun dochter Florentina (Fientje) met vlaswerker Alois Adam 
en Fientje neemt het café over. Alois en Fientje bleven hier wonen tot 1960. Kort daarop werd het café 
gesloopt.
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De Wagenmakerij 
Muizelstraat 69

Op deze oprit stond vroeger de herberg De Wagenmakerij.

Uitbaters: 
1891	 August Ostijn x Adelaide Deganck 
1900	 Kamiel Baekelandt x Maria Irma Delchambre 
1907	 Petrus Deborghgraeve x Octavie Verhelst 
1913	 Alois Vandebuerie x Octavie Soenens 
1924	 Alois Adam x Fientje Vandeburie
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De wagenmakerij van Sarelke Verheye in 1917

Vinkenvereniging Vreugde in de Zang in de Wagenmakerij bij Alois Adam
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